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12  Ingeborg Arvola, Het mes in het vuur
32  Alessandro Baricco, Abel
18  Matteo B. Bianchi, Zij die achterblijven
28  Philipp Blom, Dieven van het licht
46  Remco Campert, Het satijnen hart 
24  Bart Chabot, Mijn vaders hand, Hartritme, Engelenhaar
4  Paolo Cognetti, Beneden in het dal
44  Anne Eekhout, Mary (mp)
8  Ana van Es, De Bagdad-Berlijnexpress
38  Nicole Ex, De titel is een zinnetje 
16  Peter Flamm, Ik?
26  Paolo Giordano, Tasmanië (mp)
20  Sanneke van Hassel, Milde klachten
36  Antjie Krog (samensteller), Breuk in de horizon
48  Bart Van Loo, Napoleon (mp)
45  Édouard Louis, Veranderen: methode (mp)
10  Alma Mathijsen, Onderland
50  Tonnus Oosterhoff, Mond vol dobbelstenen
22  Hans Schnitzler, Filosofie van de kroeg
14  Anne Sverdrup-Thygeson, Bosrijk
30  Jeroen Theunissen, Een week
42  Greta Thunberg, Het Klimaatboek (mp)
40  Marten Toonder, Het Bommel-verschiet
34  Corien van Zweden, Het geloof van mijn vaders





Eind februari 2024 verschijnt Beneden in het dal, 
de nieuwe roman van bestsellerauteur Paolo Cognetti. 
Een krachtige, pure vertelling over twee broers die uit 
elkaar gegroeid zijn, maar na de dood van hun vader 

terugkeren naar hun geboorteplaats om eindelijk 
het verleden onder ogen te komen.

Over het werk van Paolo Cognetti:

‘Cognetti’s taal in De acht bergen is helder als murmelend smeltwater, 
alles ademt liefde uit voor de wereld daarboven. Zelden zo vaak met een 

dichtgeschroefde keel geworsteld als tijdens het lezen van deze prachtroman.’ 
 de volkskrant

‘Het geluk van de wolf staat vol mooie beschrijvingen zonder opsmuk.’ 
 nrc handelsblad
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De prachtige nieuwe roman van de auteur van 
De acht bergen (350.000 exemplaren verkocht)

Fredo en Luigi zijn broers, opgegroeid in Valsesia, een bergdal in Noord-Italië. Ze lijken op 
elkaar maar zijn toch heel verschillend, net als de boompjes die hun vader voor hen 
heeft geplant toen ze jong waren. Voor Fredo een spar: sterk, solide en schaduwrijk. 
Voor Luigi een lariks: een boom die snakt naar de zon en meebuigt met de wind. 

De uit Milaan afkomstige Elisabetta, die in haar jeugd de zomers deels in Valsesia door-
bracht, laat op haar eenentwintigste Milaan achter zich en verkast definitief naar het dal. 
Ze begint een relatie met Luigi, inmiddels boswachter, en is in verwachting van hun 
dochtertje. Fredo heeft het dal verlaten en is naar Canada verhuisd, waar hij houthakker 
is geworden. Zijn terugkeer naar Italië heeft alles te maken met de dood van hun vader 
en met diens lege, oude huis, ver weg van alles. En ook met een afrekening, en met een 
uiterste poging om het verleden onder ogen te komen. 

Beneden in het dal is een pure, krachtige vertelling, waarvoor Paolo Cognetti zich heeft 
laten inspireren door het album Nebraska van Bruce Springsteen en door de verhalen 
van Raymond Carver en Flannery O’Connor. Herkenbaar is de geserreerde en toch 
beeldende schrijfstijl, en zoals gebruikelijk bij Cognetti spelen natuur en milieu een 
prominente rol. Een perfecte roman voor de vele liefhebbers van De acht bergen. 

Paolo Cognetti (Milaan, 1978) is een Italiaanse schrijver en documentairemaker. 
Hij brak wereldwijd door met zijn roman De acht bergen. Het boek werd bekroond 
met de Premio Strega en werd ook in Nederland en Vlaanderen een grote bestseller. 
Vervolgens verschenen de eveneens succesvolle uitgaven De buitenjongen, Sofia 
draagt altijd zwart, Zonder de top te bereiken en Het geluk van de wolf. In 2022 
verscheen Antonia, een verzameling brieven, foto’s en gedichten van Antonia Pozzi, 
die door Cognetti van commentaar werden voorzien.  

februari 2024 isbn 978 94 031 3152 8 oorspronkelijke titel Giú nella valle

gebonden met stofomslag 144 pag. vertaling Yond Boeke en Patty Krone

€ 22,99 nur 302 omslagontwerp Moker Ontwerp

13,6 x 21,5 cm    foto Mattia Balsamini



‘Ana van Es heeft met het ene schitterende verhaal na het andere een  
klotewereld dichterbij gebracht.’ Bert Wagendorp, de volkskrant
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Wat een honderd jaar oude Europese spoorlijn vertelt 
over de Arabische wereld van nu – voor de lezers van 

Caroline de Gruyter en Frank Westerman 

Mosul, legt de spoorwegdirecteur uit, is natuurlijk niet het einddoel. Dit gaat over iets 
groters: het herstel van de internationale verbinding. ‘Wij noemen deze lijn de B.B.B.’
De B.B.B.?
‘Basra. Bagdad. Berlijn.’
Ik verslik me bijna in mijn thee.
Zegt hij hier Berlijn?
De spoorwegdirecteur kijkt me veelbetekenend aan.
‘Kent u de geschiedenis van deze spoorlijn?’

We stellen ons het Midden-Oosten voor als een regio vol oorlog en chaos. Maar er rijdt ook 
nog een trein doorheen, over een Europese spoorlijn van ruim een eeuw oud – aangelegd 
door Duitsers, Britten en Fransen die op zoek waren naar olie, oudheden en onont-
gonnen land.

Hoe werkt het koloniale verleden door in het Irak en Syrië van nu? In De Bagdad-Berlijn-
express reist Ana van Es langs dit spoor, vanaf de Perzische Golf, door het voormalige 
kalifaat van is. Op de spoorlijn is de dood nooit ver weg. Maar op het Centraal Station 
van Bagdad durven ze ook te dromen: over toeristen die terugkeren en een snelle ver-
binding naar Europa.

Ana van Es (1985) is journalist bij de Volkskrant.  
Ze werkte ruim vijf jaar als correspondent in het 
Midden-Oosten. In 2019 won ze een Tegel, de belang-
rijkste Nederlandse journalistieke prijs, eerder werd 
ze genomineerd als Journalist van het Jaar. Voor dit 
boek reisde ze voor onderzoek af naar Irak, Syrië en 
Turkije.

april 2024 isbn 978 94 031 8401 2 omslagontwerp Dog and Pony

paperback 272 pag. foto Keke Keukelaar

€ 23,99 nur 320/680
13,6 x 21,5 cm   
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Een overweldigende tocht door een verborgen 
binnenwereld

Harper trekt zich steeds verder terug uit de wereld, zelfs de deur van haar appartement 
blijft gesloten. Op een dag valt ze door haar matras heen en belandt in een wereld waar 
demonen en nachtmerries vrij ronddolen. Hier leven alleen maar mensen die net als 
Harper iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. Negen lotgenoten loodsen haar langs 
scheldende tijgerlelies, angstaanjagende schimmen uit hun jeugd en grimmig sprekende 
Furby’s. Als haar lichaam en haar hoofd zich van elkaar splitsen, kan Harper haar eigen 
verleden niet langer ontkennen. 

Voor deze roman trok Alma Mathijsen met negen mensen op, die net als zijzelf seksueel 
misbruik hebben meegemaakt. Allemaal hebben ze decennialang gebouwd aan een  
minutieus uitgedachte binnenwereld. Ze vonden hun eigen magische strategieën uit, 
die normaal verborgen blijven. In Onderland komen hun coping mechanismes voor het 
eerst aan het licht. 

Alma Mathijsen (1984) schreef drie romans, een 
memoir, een novelle, een verhalenbundel en toneel-
stukken. Vergeet de meisjes stond op de shortlist 
van de bng Bank Literatuurprijs en de novelle Ik wil 
geen hond zijn (2019) werd vertaald in het Duits en 
Roemeens. Haar autobiografische roman Bewaar 
de zomer (2020) werd genomineerd voor de Libris 
Literatuurprijs.

april 2024 isbn 978 94 031 2131 4 omslagontwerp Tim Bisschop

paperback 240 pag. foto Iris Donker

€ 22,99 nur 301
13,6 x 21,5 cm   
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‘Bewaar de zomer is naast een vrijmoedig, rauw zelfonderzoek naar rouw, 
verlies, liefde, demonen en zelfverzonnen sprookjes vooral een teder, eerlijk 

werk dat tot nadenken stemt.’ tzum 

‘Wat het bijzonder maakt, is de zuiverheid waarmee Alma Mathijsen haar 
eigen geschiedenis tot nu toe beschrijft, zonder opsmuk of effectbejag, zelfs 
zonder al te veel gepsychologiseer: een vrouw die haar ziel opent, voor de 

lezer maar ook in een poging zichzelf te begrijpen.’ trouw
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De bekroonde Noorse bestseller, een epische, 
historische roman met prachtige natuurbeschrijvingen 

en een sterke, autonome vrouw in de hoofdrol

Het is 1859. Brita Caisa Seipajærvi maakt zich op voor een lange tocht van Finland naar 
Noorwegen. Ze is weggestuurd door de plaatselijke kerk vanwege haar affaire met een 
getrouwde man. Brita Caisa is een mooie, onafhankelijke vrouw met twee zoons, beiden 
buitenechtelijk geboren van verschillende vaders. Het doel van haar reis is Bugøynes, 
een plek waar de zee vol zit met kabeljauw en waar ze een vriendelijke visser hoopt te 
vinden om mee te trouwen. Maar dan ontmoet ze onderweg de getrouwde boer Mikko, 
en de twee beginnen een geheime en verboden relatie.

Het mes in het vuur is een epische, historische vertelling, boordevol geloofwaardige 
personages en levensechte natuurbeschrijvingen. En met Brita Caisa, wier leven geïn-
spireerd is op dat van haar eigen betovergrootmoeder, heeft Ingeborg Arvola een 
krachtig en fascinerend vrouwelijk personage geschapen.

Ingeborg Arvola (Pasvikdalen, 1974) groeide op in 
het hoge noorden van Noorwegen. Ze heeft eerder 
al een aantal romans geschreven, maar brak in haar 
thuisland en internationaal door met Het mes in het 
vuur. Het boek is bekroond met de prestigieuze 
Brageprisen en genomineerd voor diverse andere 
prijzen. 

april 2024 isbn 978 94 031 2853 5 oorspronkelijke titel Kniven i Ilden

paperback 400 pag. vertaling Rymke Zijlstra

€ 24,99 nur 302 omslagontwerp bij Barbara

13,6 x 21,5 cm     foto Fartein Rudjord/NORLA



‘Het mes in het vuur is een overweldigend epos. Een fascinerende, opwindende 
vertelling met een einde dat veel ruimte overlaat voor een vervolg.’  vg

‘In Het mes in het vuur wordt een vaak verzwegen deel van de Noorse 
geschiedenis verteld. Het proza is stijlvol, het verhaal spannend, 

de dramatische beschrijvingen van het landschap zijn prachtig en de 
personages zijn overtuigend.’  aftenposten

Bekroond met de Brageprisen voor Literatuur 2022
Genomineerd voor de Nordic Council Literature Prize 2023



‘Het lezen van Bosrijk is puur genot. Niet alleen vanwege het 
fantastische materiaal – ik heb nooit geweten dat bossen zo rijk aan 

leven zijn – maar ook omdat Anne Sverdrup-Thygeson een 
buitengewoon goede verteller is.’ dagbladet

#1 bestseller in Noorwegen
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Een veelzijdig verhaal over het bos als superorganisme, 
voor de lezers van Peter Wohlleben en Robert Macfarlane

Bossen en mensen: we kunnen niet zonder elkaar, maar als het zo doorgaat ook niet 
langer mét elkaar. Hoe zijn onze kennis en opvattingen over de natuur door de jaren 
heen veranderd? En hoe zijn mensen, bomen en de talrijke organismen die het bos rijk 
is met elkaar verbonden? Bioloog Anne Sverdrup-Thygeson neemt ons na 25 jaar weten-
schappelijk onderzoek in en naar het bos mee in die fascinerende wereld. 

Aan de hand van een twee eeuwen oud botanisch handboek dat nog van haar betover-
grootvader is geweest, vervlecht Sverdrup-Thygeson ecologie, geschiedenis, politiek en 
cultuur om te laten zien dat een bos meer is dan een verzameling bomen. Bosrijk wijst 
ons de weg in een fascinerend ecosysteem, een superorganisme waarin bomen, planten, 
dieren, insecten, mossen, schimmels en mensen elkaar in evenwicht houden. Deze 
meeslepende en indrukwekkende ode aan de natuur toont aan waarom het juist nu zo 
belangrijk is om het bos te koesteren.

Anne Sverdrup-Thygeson is hoogleraar biologie 
aan de Noorse Universiteit van Natuurwetenschap-
pen en adviseur van het Noorse Instituut voor Na-
tuuronderzoek. Ze is gespecialiseerd in natuurbeheer, 
biodiversiteit en insectenecologie. In 2018 verscheen 
Terra insecta, over de verbazingwekkende wereld 
van insecten, in 2021 gevolgd door Op de schouders 
van de natuur, over onze interacties met de natuur 
en het ongekende nut van biodiversiteit.

april 2024 isbn 978 94 031 3063 7 oorspronkelijke titel Skogen

paperback 288 pag. vertaling Lammie Post-Oostenbrink

€ 22,99 nur 320 omslagontwerp bij Barbara

13,6 x 21,5 cm   foto Petter Berntsen



‘Een echte, goede roman, pakkend, spannend. Overal voortreffelijk gedaan, 
warm, ontroerend, innemend, het tijdsbeeld opwindend en opstandig, zoals het 
alleen maar vanuit een hartstochtelijke innerlijke ervaring kan worden verteld.’ 

Thomas Mann over Peter Flamm
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Een herontdekt meesterwerk uit de Duitse 
oorlogsliteratuur 

Hans, een gerespecteerd chirurg, keert vanaf de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog 
terug naar Berlijn. Zijn ervaringen hebben hem voorgoed veranderd, en hij worstelt 
met een onuitwisbaar gevoel van vervreemding. Zijn vrouw Grete en zijn vrienden zijn 
dankbaar dat hij het heeft overleefd en al snel pakt hij zijn werk weer op. Alleen de 
hond gedraagt zich vreemd, en lijkt hem niet meer te herkennen. Heeft de oorlog iemand 
anders van hem gemaakt? 
Met Ik? schreef Peter Flamm een onvoorstelbaar krachtige en spannende monoloog 
waarin alle existentiële twijfels van de hoofdpersoon worden blootgelegd. Het boek 
raakte decennialang in de vergetelheid, maar is nu herontdekt. Het heeft niets aan be-
lang en actualiteit ingeboet. 

Peter Flamm, pseudoniem van Erich Mosse, werd 
geboren in 1891 in Berlijn en begon met schrijven 
toen hij nog geneeskunde studeerde. Zijn debuut-
roman Ik? veroorzaakte grote opschudding toen het 
in 1926 werd gepubliceerd. In de jaren daarna ver-
schenen nog drie romans, tot hij in 1933 als jood 
gedwongen werd te emigreren met zijn vrouw  
Marianne van Duitsland naar Parijs. Een jaar later 
vestigden ze zich in New York, waar hij werkte als 
psychiater. Beroemde figuren zoals Albert Einstein 
en Charlie Chaplin waren regelmatig bij hun thuis 
te gast. Mosse stierf in New York in 1963. Ik? ver-
schijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.

maart 2024 isbn 978 94 031 3047 7 oorspronkelijke titel Ich?

gebonden met stofomslag 128 pag. vertaling Wil Hansen

€ 20,99 nur 302 omslagontwerp Moker Ontwerp

12,5 x 20 cm    foto Picture Alliance / Ullsteinbild
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Een bestseller in Italië (40.000 ex. verkocht) 
en verschijnt in acht landen

‘Als je thuiskomt, ben ik vertrokken.’ Dit waren de laatste woorden van S., de man met wie 
Matteo B. Bianchi zeven jaar samen was geweest en die op een dag, een paar maanden 
nadat ze uit elkaar waren gegaan, besloot zichzelf op te hangen in hun appartement.

De pijn waar Bianchi vervolgens doorheen gaat voelt als een labyrint waaruit hij niet 
kan ontsnappen. Tegelijkertijd, zelfs op zijn donkerste dagen, begint hij aantekeningen 
te maken. In het begin slechts fragmenten, scherven van een bestaan dat in duizend 
stukken is gebroken. Maar langzaam groeien de teksten uit tot een verpletterende memoir 
over overleven in de nasleep van een heftig trauma, het verliezen van een dierbare en 
het omgaan met gevoelens van spijt, schuld en schaamte.

Bianchi schrijft uiteindelijk het boek dat hij had willen lezen toen hij degene was die 
achterbleef. Zij die achterblijven is een verbluffend en prachtig geschreven verhaal over 
hoop en wanhoop, vasthouden en loslaten.

Matteo B. Bianchi (Milaan, 1966) is auteur, redac-
teur en scenarioschrijver. Zij die achterblijven is ver-
kocht aan acht landen, waaronder de vs, Duitsland 
en Frankrijk, en stond op de longlist voor de Premio 
Strega 2023. 

februari 2024 isbn 978 94 031 3048 4 oorspronkelijke titel La vita di chi resta

gebonden met stofomslag 256 pag. vertaling Manon Smits

€ 21,99 nur 320 omslagontwerp Moker Ontwerp

12,5 x 20 cm   foto Claudio Sforza



‘Schrijvers die durven te leven en goed genoeg worden om erover te vertellen
zijn zeldzaam en Matteo is uniek. Zij die achterblijven is een meesterwerk dat 

me eraan herinnert waarom ik vele jaren geleden verliefd werd op boeken.’ 
Paolo Cognetti

‘Dit is een universeel verhaal, het verhaal van ieder mens dat door 
ondraaglijke pijn gaat.’ il corriere della sera
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Niemand kan de gekte en treurnis in onzekere tijden 
beter blootleggen dan Sanneke van Hassel

Een gezin dat tijdens de lockdown een rampzalige 1 april viert, een schoonmaakster 
die in een leeg kantoor een vrouw treft die het thuis niet meer uithoudt en een huisarts 
die online wordt bedreigd. Zomaar een greep uit wat de personages uit Milde klachten 
meemaken tijdens de langslepende coronacrisis. Na de alom geprezen verhalenbundel 
Nederzettingen brengt Sanneke van Hassel negen korte verhalen die laten zien hoe een 
pandemie ons niet alleen bijeenbracht, maar ons vaak ook op tragische en soms absur-
distische wijze uit elkaar dreef.

Milde klachten is een ingenieus weefsel van verrassende verhalen uit een tijd van geen 
handen schudden, spatschermen en blauwe luchten, van lief zijn voor elkaar, niet samen 
mogen komen en beperkende maatregelen. In herkenbare, indringende beelden schetst 
Van Hassel het recente verleden en laat zien wat we delen, wat ons tot mens maakt.

Sanneke van Hassel (Rotterdam, 1971) schreef 
zeven verhalenbundels en twee romans. Haar werk 
wordt geprezen om de heldere toon en het raffine-
ment, en is bekroond met de Anna Blaman Prijs en 
de bng Nieuwe Literatuurprijs. Voor nrc schrijft ze 
de rubriek Ik doe iets goeds. Daarnaast is ze lid van 
auteurscollectief Fixdit en pleitbezorger van het 
korte verhaal.

april 2024 isbn 978 94 031 3119 1 omslagontwerp Moker Ontwerp

paperback 208 pag. foto Katarina Jazbec

€ 21,99 nur 303
12,5 x 20 cm   



‘Al vijftien jaar een topauteur van korte verhalen waarin niemand 
zijn bestaan zeker is.’  de volkskrant

‘Sanneke schrijft over ons en onze wereld die verandert waar 
we bij staan.’ Rob van Essen
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Waarom het café illustreert hoe we met 
elkaar kunnen samenleven

Het traditionele café lijkt op sterven na dood te zijn. Toch weten deze sociale pleister-
plaatsen de gemoederen flink te beroeren. Dat de wereld van toog en tapkast onvermin-
derd tot de verbeelding spreekt, komt omdat ze een menselijke maat vertegenwoordigt 
die in het leven daarbuiten vaak afwezig is. 

In Filosofie van de kroeg gaat Hans Schnitzler, die graag en regelmatig in het café te 
vinden is, op zoek naar wat die maat behelst. De veelal onbekommerde cafésfeer staat 
namelijk in schril contrast met een samenlevingsklimaat dat steeds guurder en onleef-
baarder lijkt te worden. De politieke polarisatie neemt toe, het vijanddenken heerst 
alom en overal klinkt de roep om meer ‘gemeenschapszin’.   

Zou het kunnen dat in de microkosmos van het kleinschalige café aanwijzingen te vinden 
zijn voor een milder en prettiger samenlevingsklimaat? Om dat te onderzoeken neemt 
Schnitzler de lezer mee op een ongebruikelijk avontuur: een wijsgerig getinte kroegen-
tocht. 

Hans Schnitzler (1968) is filosoof en publicist. Zijn 
essays en columns verschenen onder meer in de 
Volkskrant, NRC Handelsblad, De Standaard, De 
Groene Amsterdammer, Hard Gras en op het jour-
nalistieke platform Follow the Money. Hij schreef 
eerder Het digitale proletariaat, Digitale detox en 
Wij nihilisten (2021, shortlist Socratesbeker).  

maart 2024 isbn 978 94 031 8611 5 omslagontwerp Jan van Zomeren

paperback 176 pag. foto Frank Ruiter

€ 19,99 nur 730
11 x 19 cm    
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Over eerder werk: 

‘Een even sterk als verontrustend essay over de invloed van de smartphone 
op het wezen van de mens.’  de volkskrant over Kleine filosofie 

van de digitale onthouding (Digitale detox)

‘Dit goed geschreven essay legt iets bloot wat iedereen wel aanvoelt maar niet wil 
weten. Mensen zijn gaan lijken op robots.’  trouw over Wij nihilisten

Het ideale cadeau voor de kroegtijger



midprice, 416 pag. • 15 x 23 cm • € 17,50 
isbn 978 94 031 7031 2 • nur 301 • omslagontwerp Anton Corbijn

luxe paperback, 432 pag. • 15 x 23 cm • € 17,50
isbn 978 94 031 3222 8 • nur 301 • omslagontwerp Anton Corbijn

luxe paperback, 576 pag. • 15 x 23 cm • € 29,99 
isbn 978 94 031 0292 4 • nur 301 • omslagontwerp Anton Corbijn

‘Bart Chabot schreef een hartverscheurend 
mooie autobiografische roman over zijn 
pijnlijke jongensjaren. Mijn vaders hand 
roert tot tranen toe.’ de telegraaf

‘In Hartritme vertelt Chabot alsof er een ventiel 
is opengesprongen. Franjeloos is zijn stijl, de 

hoogst rocamboleske belevenissen stuwen zijn 
roman voort.’ de morgen

‘Meester over zijn verbeelding neemt Bart Chabot 
de lezer mee naar een leven vol rock-’n-roll, naar 
een verloren tijd. Met zijn vloeiende pen laat hij 
een halve eeuw herleven.’ zin magazine

24

bij ons in de familie  boekenweek 2024
Bestel deze romans nu met extra korting 

bij uw vertegenwoordiger

€17,50

€17,50
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bij ons in de familie  boekenweek 2024

In zijn boeken en op het podium onderscheidt Bart Chabot zich 
vanwege zijn tomeloze energie en verbeelding. Geen wonder dat 

zijn gezin bruist van de literaire vitaliteit. De hele familie is door de 
cpnb verkozen tot auteur van het Boekenweekgeschenk 2024. 

We zijn trots en verheugen ons op dit geweldige avontuur.

fo
to

 ©
 cp

nb
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Midprice-editie van Paolo Giordano’s 
mooiste roman tot nu

‘Dit kristalhelder geschreven, maar tegelijkertijd 
zo ongekunstelde boek zal veel lezers ontroeren en 

bijblijven.’ trouw 

‘Tasmanië is een eerlijk, kwetsbaar, soms pijnlijk,
maar ook moedig portret van wat het betekent om in 

deze tijd mens te zijn.’ het parool

‘Giordano schrijft over alle dingen waar hij om moet 
huilen. En het is prachtig.’ de volkskrant

mei 2024 isbn 978 94 031 3154 2 oorspronkelijke titel Tasmania

luxe paperback 336 pag. vertaling Manon Smits

€ 12,50 nur 302 omslagontwerp Moker Ontwerp

13,6 x 21,5 cm   



€12,50



‘Een trefzeker en krachtig romanepos in de literair-historische stijl van Umberto Eco.’ 
frankfurter allgemeine zeitung
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Wervelende historische roman van de geliefde  
non-fictieauteur voor de lezers van Jan van Aken

en Umberto Eco

Sinds Sander als jongen in Vlaanderen in 1572 moest toezien hoe zijn vader werd ver-
moord door de Spaanse bezetters, is hij een gedreven man. Van jongs af aan heeft hij 
altijd geschilderd en hij gaat op zoek naar een meester die hem op kan leiden tot bloe-
menschilder. Zijn broer Hugo, die doofstom werd na de dood van zijn ouders, mengt 
de kleuren voor hem.

Maar Hugo is even opvliegend als zachtaardig en wanneer hij een gewelddadige misdaad 
begaat, moeten hij en Sander noodgedwongen vluchten. Ze vinden werk in een studio 
in Rome, ervaren de extravaganties van de paus, de intriges in het paleis van de kardinaal 
in Napels en allebei, op hun eigen manier, de geneugten van verboden liefde. Keer op 
keer vindt Sander een uitweg uit schijnbaar hopeloze avonturen.

Dieven van het licht is een geweldige, spannende roman die historische figuren als 
Giordano Bruno, Caravaggio en de grote geestelijken van de zestiende eeuw tot leven 
brengt. Philipp Blom biedt de lezer een overweldigend panorama van de Italiaanse  
renaissance waar het vertelplezier van afspat.

Philipp Blom (Hamburg, 1970) is historicus, filosoof, 
romanschrijver, journalist en vertaler. Eerder versche-
nen non-fictieboeken als De duizelingwekkende 
jaren (2009), Het verdorven genootschap (2010), 
Alleen de wolken (2014), Een Italiaanse reis (2019), 
Het grote wereldtoneel (2020) en De onderwerping 
(2023). Dieven van het licht is zijn eerste historische 
roman. Blom woont in Wenen.

februari 2024 isbn 978 94 031 0892 6 oorspronkelijke titel Diebe des Lichts

gebonden met stofomslag 416 pag. vertaling Kris Lauwerys en Isabelle Schoepen

€ 27,99 nur 302 omslagontwerp bij Barbara

13,6 x 21,5 cm   foto Patrick Post



‘Zijn boek is een magnifieke verzameling verhalen, verhandelingen, anekdotes en 
wetenswaardigheden. Met trefzekere intuïtie heeft hij dit alles aaneengesmeed tot 

een eigenzinnig, meeslepend geheel.’  de volkskrant

‘Meer dan een reisverslag is het een bijtend zelfportret en een plaatsbepaling: wie 
ben ik en waar ben ik, vraagt de verteller zich meermaals af.’  humo

Over Ik = cartograaf:

‘De kracht van dit welhaast verpletterende boek is de ritmiek. Avonturen onderweg 
wisselt hij af met bekentenissen en verwijzingen naar een schat aan literatuur.’ 

 nrc handelsblad
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Een korte, sensitieve roman als protest tegen 
de doordenderende gang van het leven

Op 25 augustus staan aan het sterfbed van de tweeënzestigjarige Liz haar zoon en zijn 
vriendin, haar ex-geliefde, een oude vriend en een oude vriendin. En Marthe. Het is de 
warmste zomer sinds het begin van de metingen. Liz heeft voor euthanasie gekozen.
Maar na haar dood staat Liz op, en begint aan de ochtend van wat haar laatste dag 
wordt. Vervolgens komt haar voorlaatste dag. Dan de dag ervoor. Dan de dag daarvoor. 
Een week lang komen vrienden en oude bekenden langs. 
Met mededogen, liefde en lichtheid schetst Jeroen Theunissen in Een week het portret 
van een vrouw die de pech heeft te jong te sterven. Dit is geen roman over de dood, 
maar over het leven, over de levenslust, over de onmogelijkheid van de dood zolang je 
ademt. Over de dingen die er in het leven echt toe doen, bijvoorbeeld liefde, of bloemen 
van de buurman, of dat je wint bij Rummikub. 

Jeroen Theunissen (1977) publiceerde eerder drie 
dichtbundels en verscheidene prozawerken. Zijn in 
2013 verschenen familieroman De omwegen be-
landde op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs. 
Voor de bundel Hier woon je kreeg hij de Herman 
de Coninck Publieksprijs 2016 en met de roman 
Jouw huid stond hij op de longlist van de BookSpot 
Literatuurprijs 2018. In 2022 verscheen Ik = carto-
graaf, dat zeer lovend ontvangen werd en op de 
longlist van de Boon-literatuurprijs terechtkwam.

mei 2024 isbn 978 94 031 06526 omslagontwerp Moker Ontwerp

paperback 160 pag. foto Stephan Vanfleteren

€ 21,99 nur 301
12,5 x 20 cm   
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Een fascinerende en unieke nieuwe roman van 
de auteur van Zijde

Abel was 27 jaar oud toen hij een legende werd. Hij beëindigde een overval door tege-
lijkertijd twee pistolen op verschillende doelen af te vuren. Een daad die bekendstaat als 
de Mystic en die maar weinigen met deze precisie kunnen uitvoeren. 
Abel is de sheriff van een klein stadje in een denkbeeldig Westen en hij is verliefd op 
Hallelujah Wood, een mysterieuze vrouw met kleine handen en oosterse lippen. Zij 
houdt ook van hem, maar zo nu en dan vertrekt ze zonder dat hij weet waar ze heen 
gaat. Zijn moeder is jaren eerder ook vertrokken, zonder terug te keren: ze nam de vier 
beste paarden mee en liet hem, zijn broers en zus aan hun lot over.

Met Abel geeft Alessandro Baricco leven aan een verhaal dat spiritueel en filosofisch is, 
een visionaire, meeslepende western.

Alessandro Baricco (Turijn, 1958) is een van de 
belangrijkste hedendaagse schrijvers. Zijn romans, 
waaronder Novecento, Zijde, Emmaüs, Mr Gwyn en 
De jonge bruid, worden wereldwijd gepubliceerd 
en zijn meermaals bekroond. Daarnaast schreef hij 
theaterteksten en non-fictieboeken, waaronder het 
succesvolle De barbaren en The Game.

mei 2024 isbn 978 94 031 3147 4 oorspronkelijke titel Abel

gebonden met stofomslag 160 pag. vertaling Manon Smits

€ 22,99 nur 302 omslagontwerp Moker Ontwerp

12,5 x 20 cm   foto Joost van den Broek | Hollandse Hoogte
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‘Alessandro Baricco is een getalenteerd en gepassioneerd verteller, zijn 
taal – die van de verlokking: speels, uitdagend, vindingrijk – is na lezing 

moeilijk van je af te zetten.’ de volkskrant
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Over het erven van oorlogsleed en 
onopgeloste vragen

God en de oorlog in drie generaties

‘Je mag ermee doen wat je wilt,’ zegt Kees van Zweden als hij op zijn sterfbed zijn dagboek 
aan zijn dochter Corien overhandigt. De dagboekteksten zitten opgeborgen in 33 volle 
ordners, tellen meer dan drie miljoen woorden en beslaan ruim 55 jaar.

Als Corien begint te lezen, wordt haar opnieuw duidelijk dat het leven van haar vader 
draaide om twee grote thema’s: God en de oorlog. Centraal staat een avond in 1943 
waarop Kees als veertienjarige moest toezien hoe zijn diepgelovige vader vanwege zijn 
verzetsactiviteiten werd gearresteerd en weggevoerd. Pas veel later zal blijken dat de 
oorlogservaringen Kees ingrijpend in conflict hebben gebracht met het gereformeerde 
geloof waarmee hij werd opgevoed. Een leven lang bleef hij ermee worstelen en erover 
schrijven.

Tachtig jaar na die arrestatie volgt Corien het spoor terug. Langzamerhand ontdekt ze 
hoezeer zij zelf de worstelingen van haar vader en opa heeft geërfd. Hoe laat je de vragen 
van je ouders en hun ouders achter je?

Corien van Zweden (1962) studeerde theologie 
en werkt als journalist en schrijver. Ze publiceerde 
verschillende boeken, waaronder Borsten. De levens-
loop van een intiem lichaamsdeel (2019) en Biografie 
van de baarmoeder (2022, met Marlies Bongers). 
Haar werk werd in het Engels, Pools en Fins vertaald.

maart 2024 isbn 978 94 031 5041 3 omslagontwerp Jan van Zomeren

paperback 272 pag. foto Mark Kohn

€ 21,99 nur 320
13,6 x 21,5 cm   
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Een verrassende bloemlezing over de 
kracht van verzet 

Taal is een machtig wapen voor verandering – vooral in de vorm van poëzie, waar de taal 
op haar buigzaamst is. Voor deze bloemlezing verzamelde niemand minder dan Antjie 
Krog gedichten rondom het thema verzet in al zijn verschijningsvormen. Van politieke 
strijdkreet tot persoonlijke bevrijding en van klimaatcrisis tot lhbtiq+-rechten: Krogs 
selectie laat zien dat poëzie de manier kan zijn om thema’s te agenderen, verbonden te 
sluiten, en zelfs revoluties te ontketenen. In haar keuze is een bijzondere aandacht voor 
gedichten uit het Afrikaans en relatief onbekende dichters die speciaal voor deze 
bloemlezing vertaald werden. 
Met gedichten van onder anderen Alfred Schaffer, Koleka Putuma, Adrienne Rich,  
Wisława Szymborska, Remco Campert en Radna Fabias. 

De Zuid-Afrikaanse Antjie Krog (1952) geldt al vele 
jaren als een van de groten van de hedendaagse 
literatuur. Vanwege haar fonkelende poëzie en vir-
tuoze voordrachten, maar ook vanwege haar geën-
gageerde non-fictie. Maar liefst drie keer ontving ze 
de prestigieuze Hertzogprys, en ze is de enige niet- 
Nederlandse auteur ooit die een Gouden Ganzen-
veer kreeg. 

april 2024 isbn 978 94 031 3149 8 omslagontwerp Moker Ontwerp

paperback 144 pag. foto Antjie Krog

€ 23,99 nur 306
15 x 20 cm   
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Nicole Ex
  De titel is een zinnetje
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Alice in Wonderland, Harry Potter, Frodo Baggins. 
Personages die allemaal op pad worden gestuurd en 
na een ongewisse reis naar huis terugkeren met een 
nieuw inzicht of een beloning. Verhalen die anderen 
aansporen om ook op reis te gaan. Zo begon Nicole 
Ex acht jaar geleden aan de oprichting van See All This 
kunstmagazine. Het was haar hero’s journey. Inmid-
dels is het prijswinnende kunsttijdschrift een geves-
tigde naam in Nederland en ver daarbuiten. Een 
papieren magazine dat de tijdgeest vangt in grens-
verleggende themanummers die kunst verbinden aan 
het leven zelf.
De titel is een zinnetje is een keuze uit de korte verhalen 
die Nicole Ex voor See All This schreef, waarin door-
dacht kijken centraal staat – naar een kleur, een plant, 
een dier, een kind, een kunstwerk. Naar al die dingen 
die iets zeggen over wat het betekent om mens te zijn, 
en over haarzelf. Eerder leerde Nicole Ex via de kunst-
geschiedenis zichzelf en haar plaats in de wereld 
beter kennen. De titel is een zinnetje is het geschenk 
dat ze voor ons mee terugnam van deze reis.

Nicole Ex is kunsthistoricus en oprichter van See All This kunstmagazine, dat inmiddels 
acht jaar bestaat. See All This verschijnt vier keer per jaar in print, en wekelijks online 
in de vorm van een kunstbrief met daarin een persoonlijke column van Nicole. Eerder 
was ze betrokken bij de totstandkoming van cultuurtijdschrift Hollands Diep. Ex is 
auteur van meerdere boeken, fictie en non-fictie.

maart 2024 isbn 978 94 031 8781 5 omslagontwerp

luxe paperback 224 pag. Sabine Verschueren

€ 21,99 nur 320 foto Sanja Marušić

11,5 x 18 cm   

De mooiste korte verhalen 
van de hoofdredacteur van 
See All This
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AI-editie, met een inleiding van 
Ronald Giphart i.s.m. ChatGPT

Kunstmatige intelligentie neemt een steeds grotere plek in in onze samenleving – en de 
invloed ervan zal exponentieel groeien. We staan aan de vooravond van een kentering, 
maar kunnen we de gevolgen overzien? AI biedt kansen, maar ook grote uitdagingen: 
privacy en copyright komen in het gedrang, vele banen dreigen te verdwijnen, en nep-
nieuws was nog nooit zo geloofwaardig. 
Het dreigendste doemscenario schetst een toekomst waarin deze zelflerende kunst-
matige intelligentie een drempel overschrijdt en slimmer wordt dan haar schepper.  
In Het Bommel-verschiet liet Marten Toonder al in 1984 zien wat er dan gebeurt. Heer 
Bommel en Tom Poes komen terecht in de volledig geautomatiseerde stad Verschiet. 
Is wat hun daar overkomt een voorbode van wat ons te wachten staat? Eens te meer 
betoont de meester-stripmaker en liefhebber van sciencefiction Marten Toonder zich 
een visionair.

Ook in deze reeks:
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februari 2024 isbn 978 94 031 3164 1   
paperback 72 pag. omslagontwerp

€ 12,50 nur 301 Studio Jan de Boer
12,8 x 19 cm

Visionair Marten Toonder waarschuwde
al in 1984 voor de AI-revolutie



‘Een van de beste boeken die recent over het klimaat 
zijn verschenen.’  nrc handelsblad
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GRETA THUNBERG
HET KLIMAATBOEK
Hét monumentale standaardwerk over de 
klimaatcrisis nu in prijs verlaagd

‘Een verbluffend en noodzakelijk 
boek.’ the times

‘Een onverwacht hoopvol boek 
dat bruist van ’s werelds

 beste wetenschap en analyses 
en laat zien wat we nú 

kunnen doen. Spectaculair.’ 
the independent

‘Het Klimaatboek is de uiterst 
leesbare vervanging van 

De grenzen aan de groei, het 
rapport van de Club van Rome 

uit 1972.’ vrij nederland

€17,50

12.500 ex. verkocht

Het Klimaatboek brengt de nieuw-
ste kennis en inzichten van ruim 
honderd vooraanstaande denkers 

en wetenschappers bijeen, en toont 
hoe de vele crisissen op onze 

planeet met elkaar samenhangen.

februari 2024
paperback, geïllustreerd,
full-colour, 480 pag.
€ 17,50

15 x 23 cm
isbn 978 94 031 3165 8
nur 320/410

  

oorspronkelijke titel The Climate Book

vertaling Asterisk*, Lidwien Biekmann
en Linda Broeder
omslagontwerp Ed Hawkins/bij Barbara
foto Kim Jakobsen To



Met verbluffende verbeeldingskracht 
weet Anne Eekhout de achttienjarige 

schepper van het meesterwerk 
Frankenstein tot leven te wekken

‘Een originele bevestiging van 
Mary Shelleys reputatie als de 
moeder van alle gothmeiden.’ 

kirkus reviews

‘Verhalen vertellen kan ze. 
Eekhout houdt het spannend, 

suggereert veel, spelt weinig uit. 
Verslavend is het boek ook.’ 

de volkskrant

‘Mary brengt, als veelzijdige 
aanvulling op Frankenstein en 

zijn ontstaansgeschiedenis, 
Mary Shelley werkelijk tot leven.’ 
 nrc handelsblad
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€17,50

februari 2024 13,6 x 21,5 cm nur 301
paperback isbn 978 94 031 3163 4
€ 17,50 384 pag. omslagontwerp bij Barbara
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De invloedrijke bestseller van 
Édouard Louis in een voordelige editie

‘Het aangrijpendste en 
authentiekste schrijverschap van 

deze eeuw.’  humo

‘Édouard Louis belichaamt 
waarover hij schrijft, en kiest 

precies de goede woorden om dat 
duidelijk te maken.’  

nrc handelsblad

‘Édouard Louis is een van de 
boeiendste stemmen in de 

Franstalige literatuur van nu.’ 
trouw

‘Édouard Louis schrijft boeiend 
en levendig over de weg die hij 

heeft afgelegd.’  
de volkskrant

€15,-

januari 2024 isbn 978 94 031 3155 9 oorspronkelijke titel Changer: méthode

paperback 304 pag. vertaling

€ 15,- nur 302 Reintje Ghoos & Jan Pieter van der Sterre

13,6 x 21,5 cm   omslagontwerp Moker Ontwerp



‘Een bloedmooie vertelling van 
een rasschrijver die na meer dan 
een halve eeuw schrijverschap 
nog lang niet uitgezongen is.’ 
juryrapport shortlist 
gouden uil

‘Met Het satijnen hart voegt 
Campert een nieuw geluid toe 
aan zijn oeuvre; de roman behoort 
tot zijn beste werken.’ tzum

Ook verschenen in deze reeks:

€10,-
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Ode aan Remco Campert
Op zondagmiddag 21 januari 2024 (voorafgaand aan de feestelijke 
uitreiking van de Haagse Literatuurprijzen) wordt Remco Campert 

in een sprankelend podiumprogramma geëerd in de Koninklijke 
Schouwburg Den Haag, met optredens van onder anderen 

Kees van Kooten en Jan Mulder.

reeds verschenen isbn 978 94 031 3178 8 omslagontwerpen Bart Rouwhorst

paperback 192 pag. foto Stephan Vanfleteren

€ 10,- nur 301
11,5 x 17,5 cm   

En… de Volkskrant Leesclub over Het satijnen hart 
In samenwerking met Writers Unlimited vindt de dag ervoor 

in het Theater aan het Spui de Volkskrant Leesclub Live 
plaats, over het oeuvre van Remco Campert en in het 

bijzonder de vitale roman Het satijnen hart. 



•  Geheel herziene en uitgebreide editie
•  Met een nieuw nawoord van de auteur
•  75.000 exemplaren verkocht 
•  Verschijnt gelijktijdig met de grote film over Napoleon 
 van Ridley Scott met Joaquin Phoenix in de hoofdrol
•  Dit najaar ook in Franse vertaling, rechten verkocht aan Italië
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november 2023 isbn 978 94 031 2412 4 omslagontwerp Gert Dooreman

paperback 544 pag. foto Stephan Vanfleteren

€ 27,50 nur 680
15 x 23 cm   

REEDS AANGEBODEN

De bestseller over Napoleon en de Franse 
Revolutie in een geheel herziene editie met een 

nieuw nawoord van Bart Van Loo 

‘Een heerlijke pageturner die iedereen zou moeten lezen.’ 
de volkskrant

‘Je ziet en ruikt Parijs, je hoort de guillotine vallen en de 
gewaden ritselen. Geschiedenis komt tot leven als in een roman.’ 

de standaard

‘Een rasverteller. Narratieve geschiedenis van de boeiendste soort.’ 
knack

‘Wervelend, leest als een trein.’ nrc handelsblad



‘Er verschijnen in tien jaar tien bijzondere bundels. De meeste zijn 
van Tonnus Oosterhoff.’ nrc handelsblad 

‘Met die poging om het onbenoembare te benoemen is Oosterhoffs poëzie 
er een van sensaties meer dan van overwegingen, van kleur en geluid meer 

dan van wereldbeelden.’ juryrapport p.c. hooft-prijs
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De nieuwe bundel van een van de belangrijkste 
vernieuwers van de Nederlandse poëzie 

Tonnus Oosterhoff speelt met de oneindige mogelijkheden van de taal en het toeval. 
Motieven, hele tekstfragmenten soms, komen terug in allerlei schikkingen, alsof elk 
gedicht een nieuwe worp met dezelfde dobbelstenen is. Zo beproeft Oosterhoff voort-
durend de aandacht van de lezer, probeert hem te verleiden tot terugbladeren en alles 
in een nieuw licht te zien. Mond vol dobbelstenen laat zich lezen als één groot, meerkop-
pig gedicht, dat voortdurend van gedaante verandert en schittert in zijn volstrekte oor-
spronkelijkheid.

Op de ijskoude oceaanbodem  
werkt een wrakbaars een kleine 
haai levend naar binnen. 
Even dag in zijn eeuwige nacht.
Voor haai is de wrakbaars een eetbare woning,   
een huisje van koek, een sprookje.

Tonnus Oosterhoff debuteerde in 1990 met de 
dichtbundel Boerentijger, waarvoor hij de C. Bud-
dingh’-prijs ontving. Sindsdien werkt hij als dichter, 
prozaïst en essayist aan een tintelend oeuvre. Zijn 
eigenzinnige poëtische werk werd bekroond met 
de Herman Gorter-prijs, de Jan Campert-prijs, de 
vsb Poëzieprijs, de Guido Gezelleprijs en als – voor-
lopig – hoogtepunt de P.C. Hooft-prijs.

januari 2024 isbn 978 94 031 3069 9 omslagontwerp Nanja Toebak

paperback 64 pag. foto Roel Idema

€ 21,99 nur 306
15 x 20 cm   

VERSCHIJNT IN JANUARI
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